
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Betreft: Programma en deelnemersinformatie Kloosterdagen  

 Abdij Koningshoeven op 27-28-29 september 2024 
 
 
Van harte welkom tijdens de kloosterdagen in:  
 
DE TRAPPISTEN ABDIJ ONZE LIEVE VROUW VAN KONINGSHOEVEN.  
 
De Abdij biedt je haar gastvrijheid en heet je welkom bij de offices. 
 
Het ritme en het leven in de Abdij verschilt van het ritme en het leven in de wereld. 
De monniken delen aspecten van hun leven graag met hun gasten. 
 
Zij verwachten dat je deelneemt aan de getijden van het klooster. De gebedstijden, de maaltijden en 
de tijden van stilte vind je in onderstaand overzicht. 
 
Het gastenverblijf kent geen hotelfaciliteiten, daarom is het nodig dat je zelf  
beddengoed voor de overnachtingen meeneemt.  
Dus vergeet niet: Lakens, kussensloop, handdoek en toiletartikelen in je koffer te leggen. 
De maaltijden gebruiken we in de grote refter. Wij dienen zelf de tafel te dekken, op te ruimen en af 
te wassen. 
 
In het klooster mag niet gerookt worden. 
ICT-apparaten staan op uit. 
Houd rekening met uw schoenen: leren zolen en hoge hakken tikken luid in de stilte van de Abdij. In 
de Abdij is het behoorlijk fris. Neem een behaaglijk vest of trui mee. 
Op de kamers en op de gangen eerbiedigt ieder de stilte. 
De maaltijden worden in stilte genuttigd.  
De monniken vragen ons om op tijd aan tafel te komen. 
Het klooster is na 20.00 uur telefonisch niet bereikbaar.  
Wil je jouw mobiele nummer vooraf aan ons doorgeven per mail, zodat wij jou kunnen bereiken als 
de heenreis tegen zit? 
De verblijfskosten reken je op zondag voor vertrek af met broeder Jakobus, de gastenbroeder. Het 
afrekeningen gaat per pin. Vergeet je pinpas dus niet. 
 
Het thema van deze kloosterdagen is: GEDULD IS HET MERG VAN DE NAASTENLIEFDE. 
Dit is een zinsnede uit een van de vele brieven van Catharina van Siëna. 
Catharina Al, dominicanes, neemt ons zaterdag mee in het leven van Catharina van Siëna      ( 1347-
1380) . In 1354 trad zij in bij de Dominicanen en in 1970 is zij verheven tot kerklerares. In dit 
weekend proberen wij luisterend en lezend geïnspireerd te raken door deze 14-eeuwse kerklerares. 
 
 
Je bent in het klooster van vrijdag 27 september 16:00 uur tot en met zondag 29 september, 
14.00 uur. 
 



 

 

 
 
DE DAGINDELING: 
 
Vooraf: Tijden van gebeden en maaltijden wijzigen soms per dag. Op het mededelingenbord bij de 
ingang van de Abdij staan de actuele tijden. 
 
VRIJDAG 27 SEPTEMBER  
Vanaf 16.00 uur zijn Regina en Theo present om de gasten te ontvangen in het gastenverblijf. 
In het gastenverblijf zijn meerdere gasten. Bedenk dat in de Abdij Silentium heerst: dus geen 
mobieltjes! 
 
16.00 uur De kamers worden verdeeld. 

Vrijdag om 17.00 uur is iedereen aanwezig. 
17.00 uur Welkom en uitleg vieringen.  
17.45 uur  Vespers 
  Broodmaaltijd 
19.30 uur  Completen Dagsluiting  
20:00 uur Benedictuszaal 

Kennismaken met elkaar 
en met Catharina van Siëna. 

21.00 uur Silentium in de Abdij. 
 

ZATERDAG 28 SEPTEMBER 
4.15 uur nachtwake metten 
6.30 uur Lauden 
7.10 uur Ochtendgebed  terts 
  Tijdens het ontbijt wordt er niet gesproken in het gastenverblijf. 
  Ontbijt 
9:30 uur Benedictuszaal. Catharina Al leidt ons naar Catharina van Siëna  
11.30 uur Eucharistieviering en middaggebed sext 
12.30 uur  Middageten in Gastenrefter 
14.30 uur Noon 
15:15 uur Benedictuszaal. 

Gesprek naar aanleiding van Catharina van Siëna en daarna wandelen en koffie op 
het terras van de Brouwerij 

17.45 uur Vespers 
18.00 uur Avondeten 
19.30 uur Dagsluiting Completen 
20:00 uur Benedictuszaal, ontspannen terugkeer naar Catharina van Siëna 
21.00 uur Silentium 
 
ZONDAG 29 SEPTEMBER. 
4.15 uur nachtwake metten 
7.00 uur Lauden 
7.30 uur  Ontbijt 
8.45 uur Ochtendgebed  terts 
  Tot en met het ochtendgebed heerst ook in het gastenverblijf: Silentium 
9:30 uur Benedictuszaal. 
  Uitwisselen van persoonlijke ervaringen met Abdij 
11:00 uur Eucharistieviering 
12.30 uur  Middageten in Gastenrefter 
14.00 uur Afscheid 
 



 

 

 
 
GEGEVENS: 
 
 
Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven 
Eindhovenseweg 3 
5056 RP Berkel-Enschot 
telefoon: +31 (0)13 540 85 08 
fax: +31 (0)13 544 36 78 
e-mail:   info@koningshoeven.nl (algemeen) 
                 gastenhuis@koningshoeven.nl (gastenhuis) 
 
Kosten:  € 105,- 
Betalen:  Ter plaatse via pin betalen aan de gastenbroeder. 
 
 
Te bereiken 
met eigen vervoer:  
Vanaf Rijksweg A58 (vanuit richting Breda en Eindhoven): afslag 10 Hilvarenbeek (Tilburg-Oost); dan 
richting Tilburg-Centrum (=Kempenbaan); ná BP-tankstation 2x rechtsaf (= Koningshoeven, 
overgaand in Eindhovenseweg ). Deze weg gaat langs de abdij naar Moergestel. Vanaf Rijksweg A65 
(vanuit richting ‘s-Hertogenbosch): deze weg komt uit op A58 en gaat via hierboven aangegeven 
route naar de abdij. 
  
per openbaar vervoer  
Vanaf Centraal Station Tilburg, buslijn 141 'Station Best'. Uitstappen bij halte 'Trappistenklooster 
Koningshoeven', vóór het Poortgebouw van de abdij (eerstvolgende halte ná de brug over het 
kanaal). Ga voor actuele bustijden naar: www.9292.nl . 
 
Wij wensen jullie een fijn en inspirerend weekend, 
 
Regina en Theo  
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